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Muis, Prinsesje

Prinsesje, Muis

Zusje, Haneka

Haneka, Zusje

Dapper, Vrolijk

Vrolijk, Dapper

Blij, Verdrietig

Verdrietig, Blij

Dààg Haneka
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Intredelied: (Muziek)

Priester:

Kruisteken

Verwelkoming
Onze gedachten zijn bij Haneka, bij haar leven vol van kleine dromen…
Het kost ons moeite de dood een plaats te geven en afscheid te nemen
van dit kleine kind.
Droefheid overmant ons.
Als ouders wilden jullie Haneka zo gelukkig mogelijk zien opgroeien
in jullie gezinnetje. Als grootouders hadden jullie haar graag met liefde en 
genegenheid omringd. Haar zusje wou nog zo lang en zoveel met haar spelen…
Het mocht niet zijn..
We zijn hier samen als geslagen en verslagen mensen.
Het gaat hier om een leven dat nauwelijks zeven jaar geleefd heeft :
met nog geen verleden - amper in haar eerste leerjaar… op weg naar
een veelbelovende toekomst.
Haneka was er gewoon, tot vreugde van haar ouders, als hun kostbaarste bezit.

En toch blijft er dankbaarheid in ons hart voor haar korte leven:
om het goede dat zij in ons opgeroepen heeft.
Moge ons gebed een eerste stap zijn naar vrede nemen met datgene
wat geen mens heeft kunnen verhinderen.
Laten we daarom hier samen zijn om elkaar oprecht te steunen,
om te getuigen van de hoop die in ons leeft.

Priester:

Luisteren we nu naar het liedje “In de wolken”,
het eerste communieliedje dat Haneka zo graag zong.

Muziek (cd: ’In de wolken’)

Waterbesprenkeling en bewieroking

(kinderen van het eerste en derde leerjaar
+ leerkrachten verlaten eerst de Kerk)

Wij danken alle mensen die aan de mis meewerkten
en die aanwezig waren.
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Aanbrengen van de symbolen.  (Muziek)

Priester:

Nu worden enkele symbolen bij Haneka aangebracht. 

Doopkaars (Dooppeter Peter)
Foto (Nichtje Myriam)
Leesbeker (Neefje Andreas )
Knuffel (Doopmeter Anastasia)
Bloemen (Zusje Jirka)
Kruisje (Nichtje Livine)

Priester:

Slotgebed

God onze Vader,
Gij die leven zijt en leven geeft.
Gij hebt Haneka het leven geschonken.
Maar, hoe schokkend is het voor ons
dat zij van ons werd weggenomen,
nog voor haar leven was opengebloeid.

Heb begrip voor onze verbijstering,
onze opstandigheid
en onze vele vragen.
Amen.

mama 

Op een wolkje zo hoog
zit je lekker zacht,
kijk je naar de regenboog
de maan die naar je lacht.
Sterretjes blinken om je heen,
de zon verwarmt je huid.
Je bent daarboven niet alleen.
Je bent ons vast vooruit.
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Priester:

Gebed om vergeving. 

Op dit uur van kille duisternis waarin woorden en gebaren tekort schieten, 
willen wij God vragen om ontferming.

Lezer: Directeur J. Raes
Het kan niet en het mag niet en toch gebeurt het.
Ons kind, ons muisje moet midden in het leven van ons weggaan.
Dat kunnen wij niet begrijpen,
Heer ontferm u over ons.

Lezer : Directeur J. Raes
We weten vandaag geen antwoord op de vraag,
waarom er handen en voeten waren,
waarom ogen en lach niet tot het einde toe mochten leven.
Dat kunnen wij niet begrijpen.
Christus ontferm u over ons.

Lezer : Directeur J. Raes
Dat ons leven, met alle broosheid niet in onze handen ligt.
Dat de ster van het leven sterker is dan alle duisternis.
Dat willen wij vandaag geloven. 
Heer ontferm u over ons.

(Muziek)

Priester nodigt de kinderen van het eerste en het
derde leerjaar uit om rond het altaar te staan.

allen:

Onze Vader (Achtergrondmuziek)

Lam Gods 

Gebed om vrede

Communie (Muziek)

haneka
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Priester:

Openingsgebed:

Onbegrijpelijke God, diep geraakt zijn wij, verdoofd en verward,
want Haneka leeft niet meer. Haar dood kunnen wij niet plaatsen.
Was haar leven in uw ogen nu al voltooid ?
Kijk naar ons verdriet, naar onze gevoelens van onmacht.
Wees ons tot sterkte en steun.

Lezing Nonkel Patrik

Ken je het verhaal van de rups?
Eerst spint de rups zich in,
in een stevige cocon.
En na een tijd barst de cocon open,
een mooie vlinder komt te voorschijn.
Wanneer een rups, 
na het afscheid van haar veilige cocon,
als een vlinder mag leven
oog in oog met de zon,
wat mag de mens dan verwachten
na het pijnlijk afscheid op het perron.
Hij zal heel ver reizen 
naar een gloednieuw station
waar God zelf hem opwacht,
zijn einddoel, zijn bron.

(Muziek cd: ‘Troost’)

Na de maaltijd nam Hij ook de beker in Zijn handen.
Ook nu dankte hij God Zijn Vader
om alle goedheid en sprak:
‘neem en drink hiervan, dit is Mijn bloed,
dit is de beker van het nieuwe verbond,
verzoening en vrede.
Als gij van deze beker drinkt,
denk dan aan Mij en aan allen die u dierbaar zijn.’

Allen:
Dit willen wij blijven doen,
gedeeld brood zijn voor elkaar,
wijn tot troost en verzoening
om te gedenken hoe wij verbonden blijven
tot over de grenzen van dit leven.

Vandaag gedenken we allen
die voor ons geleefd hebben.
Mogen ze herleven in Uw vrede.

Amen.
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Heilig (Muziek)

Priester:

Als we hier samen zijn rond Haneka,
vinden we bijna geen woorden,
wij hebben alleen maar tekenen
om het diepste van wat liefde doet uit te drukken.
Zo heeft ook Jezus, met de dood voor ogen, 
heel zijn leven en sterven samengevat
in een teken dat ons bewaard gebleven is.

Hij nam brood in Zijn handen,
Hij dankte God Zijn Vader, Hij brak het brood
en verdeelde het onder zijn vrienden met de woorden :
‘neem en eet, dit is Mijn lichaam voor u.
Word zoals Ik ben, gebroken brood.
Blijf dit doen opdat mensen zouden kunnen leven.’

Priester:

Evangelie uit de kinderbijbel van Jirka

Lucas 15,4-7

Het verdwaalde schaap.
De herder had honderd schapen. Hij kende ze allemaal.
Hij wist precies wat elk schaap nodig had.
Op een dag had de herder zijn schapen geteld. 
O, er was één schaap tekort !
Hij liet de negenennegentig andere schapen achter.
En hij ging het verdwaalde schaap zoeken.
Hij zocht in de struiken en tussen de rotsen.
Toen hoorde hij het geblaat van een schaap in de verte.
Hij liep er gauw naar toe, pakte het schaapje, 
legde het op zijn schouders en droeg het naar huis.
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Priester:

Tafelgebed

Heer onze God, in pijn en verdriet
noemen we aarzelend uw naam.
We weten dat Gij een God van leven zijt,
ook voor hen die sterven. 
We geloven dat het verhaal van Jezus, de Christus,
ook ons verhaal zal zijn.
Hij is het die het gezicht en de houding van God zelf had, 
een God in goede en kwade dagen.
Zo heeft Hij, de vriend van mensen, 
in vreugde en in lijden, bij onbegrip en onmenselijkheid,
het geloof trouw bewaard.
In dit geloof en vertrouwen, verbonden met zovelen,
willen wij U loven en prijzen.
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Homilie (4 getuigenissen)

familie

Haneka, je bent nu niet meer bij ons.
Je stralende lach is vervangen door een foto.
Je stem menen we nog te horen in het gefluister 
van de wind.
Het is moeilijk om afscheid van jou te nemen.
We wilden je graag hier bij ons houden.

Je bent nu bij Jezus en van daaruit zal je ons helpen
om ons leven hier verder te zetten.
Vriendelijk, vrolijk, doorzettend blijf je een voorbeeld
voor je zus en alle anderen.
Altijd zullen we blijven denken aan ons kindje
dat te vroeg moest vertrekken.
Nooit zullen we begrijpen waarom.

Priester:

Offergang

Nu is het tijd voor de offergang
Hierbij krijgt ieder de kans om een groet te brengen
aan ons vlindertje Haneka door eerbiedig het hoofd
te buigen of onze hand op het kruisje te leggen.

Mensen komen nu om een gedachtenisprentje.

Aanbrengen van de gaven

Kinderen brengen de gaven aan.

Priester:

Gebed over de gaven

Heer, God en Vader, wij leggen in Uw handen,
elke herinnering die Haneka ons nalaat :
alles wat deugd deed, alles waarin zij groot was,
alles wat haar blij of bedroefd maakte,
alles wat ons met haar verbond.
Maar ook datgene waar zij niet in slaagde,
datgene wat onaf bleef,
datgene waarin zij toch maar een mens was.
En ook datgene van onszelf dat wij nog hadden 
goed te maken.
Aanvaard het, Heer, laat niets ervan verloren gaan.
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Kippen voeren, gras maaien, 
Vlekje en Bob verzorgen, sprinkhanen vangen, 
bessen en bloemen plukken,
in de zandbak spelen,
motorrijden met Jirka.
We gaan je erbij missen.

Maar je vergeten, dat nooit !
Je zal ons voorbeeld zijn om de dingen beter te doen.
Zolang er sterren aan de hemel staan en
de aarde ronddraait
blijf jij kleine, blonde kapoen in onze gedachten.

Wanneer de donder in de wolken rommelt, weten we
dat naast de zwarte CCM 
ook een kleine rode Honda meerijdt.

Lezer: ouder van het eerste leerjaar
Samen met jou, dromen we van een wereld 
waar mensen mekaar graag zien en goed zorgen voor elkaar.
Een wereld met lieve mensen en met dokters 
die vele soorten pijn kunnen helpen oplossen.
Laat ons bidden.
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

Lezer: ouder van het eerste leerjaar
God, wees er speciaal voor het gezin van Haneka.
Geef hen vriendelijke mensen die bij hen willen zijn,
hen willen troosten en helpen 
om de mooie herinneringen te bewaren. 
Laat ons bidden.
Wij bidden u, verhoor ons Heer.
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Priester:

Voorbeden

Op dit moment komen bij ons allerlei gedachten, wensen, gebeden, verlangens 
naar boven: voor Haneka, haar familie, vrienden en allen waarvan wij houden.
Laten we het samen stil maken en bidden.

Lezer: ouder van het eerste leerjaar
God, we zijn verdrietig omdat Haneka gestorven is. 
We kunnen het niet begrijpen.
We willen een mooie herinnering bewaren en 
terug blije kinderen worden zonder Haneka te vergeten. 
Laat ons bidden.
Wij bidden u, verhoor ons Heer.

kinderen:
Annelies, Maaike, Oona en Jirka

Nu wordt het stil.
Wij moeten verder,
de wereld gaat gewoon zijn gang,
maar niet voor ons.
De zon schijnt bleker,
de nachten duren veel te lang.

Je plaats is leeg
maar niemand zal er
doen alsof jij niet bestaat.

We zien je niet,
maar toch, je bent er,
omdat zo veel nog van je praat.

Je lege stoeltje,
je gesloten schriftjes
en de verhalen die er gaan,
je hoort bij ons
waar je ook heen gaat,
bij ons blijf je voorgoed bestaan.

Jirka

Dank je lieve zus, voor alles.
Ik zal je heel erg missen.
Ik zal je nooit vergeten.
Je blijft voor altijd in mijn hart.
Tot ziens…

Woordje door de priester
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‘Koninginnepages’ directeur

Gedachten vlinderen
om kinderen...

Je vingertoppen raken wangen,
je bent in hen gevangen.

Spelen met kinderen
wordt goochelen met zon.
Gedachten vlinderen
om kinderen: kon
ik toch met hen tussen dennen
buitelen... maar ‘t hart moet even wennen.

Je vingertoppen raken wangen,
je bent in hen gevangen.

Je gedachten vlinderen...
Iets van jezelf zich openvouwt
als zonnebloemen - in hen word ik niet oud -
koninginnepages worden kinderen,
die mijn vingertoppen vangen
door ‘t strelen van hun wangen.

Je gedachten vlinderen...
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